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Reis  V1711   Ameland   26 mei – 2 juni 2017 
 
Deelnemers : Rob van Elten, Remy Smit, Arthur de Jongh, Henno  Wicherson 
                      Anita den Hollander, Willeke van Gool. 
 
Begeleiding : Hannie Boering–Man,  Elly Gerrits, Theo van der Leij 
. 
 
 
Met mooi weer  vertrokken  wij vrijdag 26  mei om 11.00 uur  naar Veenendaal, waar  Rob, Arthur, 
Henno, Anita en Willeke  al op ons stonden te wachten. 
Remy werd rechtstreeks naar Holwerd gebracht. 
 
Zo’n  30 km voor Holwerd waar de veerboot naar  Ameland  zou vertrekken, kreeg de minibus 
kuren, de snelheid ging erg snel naar beneden. Gelukkig konden wij in de woonplaats van 
begeleidster Hannie Boering terecht bij de plaatselijke garage. Daar werd geconstateerd, dat de 
roetfilter defect was. Al met al konden wij de veerboot van 15.00 uur naar Ameland net op tijd  
halen.. 
Aangekomen in ons onderkomen De Piggelmee   bij groepsaccommodatie De Sudwester  in 
Hollum, hebben  wij direct  de kamers  ingedeeld, wie bij wie., de koffers uitgepakt en daarna  
samen koffie /thee  en wat fris  gedronken. 
Het avondeten was  met een kop soep en brood met knakworstjes   een  eenvoudig maar wel 
heerlijke  maaltijd  en  ook heel  gezellig. 
 
’s Avonds hebben wij onder het genot van koffie/thee , fris en een  gezond biertje  beter met elkaar 
kennis  gemaakt. 
 
Een beetje moe van alle indrukken van de nieuwe  omgeving zijn  wij op tijd  naar bed gegaan, vol 
verwachting naar de komende  vakantiedagen  op Ameland. 
 
 
                         

 
                                                   Uitzicht op de Waddenzee 
               



 
 
 
 
 Even voorstellen : 
 

                         
      Anita den Hollander               Willeke van Gool                   Remy Smit 
 

                                            
 Henno Wicherson                 Arthur de Jongh                                   Rob van Elten          
 
 
 
 

                              
 Elly Gerrits                                         Hannie Boering-Man             Theo van der Leij    
                                        
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Zaterdag 27 mei 2017 
 
Na een heerlijk ontbijt   gingen wij  de plaats Hollum verkennen,  wandelen naar het  centrum. 
Een echte toeristendorp  met vele  restaurants en uitnodigende terrasjes. 
We boffen echt met het mooie weer:   zon en een heerlijke temperatuur. 
 
Eerst maar eens de supermarkt in voor het inslaan van de boodschappen  voor het  weekend. 
Iedereen hielp een handje en zodoende waren wij al gauw klaar, startklaar voor een bezoekje aan 
een terras  bij Eterij Tante A’n.  Vakantiekoffie en thee met iets lekkers……. Hm, heerlijk.  Daar 
begin  je jouw vakantie toch mee, of niet soms ! 
 
Na de lunch  besloten wij naar het plaatsje Buren te gaan, gewoon om ook daar  de omgeving  te 
verkennen.  Ook zo’n knus  klein toeristendorpje, gezellig  allemaal. Leuke wandeling  door het 
dorp gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
       

         
 
 
    Allemaal  rondom het standbeeld  van Rixt van Oerd oftewel De Heks van Oerd, 
    De beroemdste sage van het plaatsje  Buren 
 



 
s Avonds BBQ. In de tuin  op het terras  onder de 2 grote parasols. De BBQ-apparatuur mochten 
wij van de eigenaar van De Sudwester   gebruiken, zeer handzaam, handig en mooi groot. 
Begeleidster Hannie had keurig voor  alle soorten  BBQ-lekkers gezorgd  en wij hebben  gesmuld  
van alle soorten vlees, fruit en groenten, stokbrood met  smeerkaasjes etc etc. 
Een goed en smakelijk begin van de vakantie. 
 
 

                     
                    Wat is barbequen  toch gezellig maar vooral  heerlijk  smullen 
 
 
 

                    
                   Toetje  na  met ijs en slagroom,  wat  een feest………! 
  
 
 
     
 
 
 
                



 
Zondag  28 mei 
 
 
Het was  ’s morgens na het ontbijt nog zo’n mooi  weer, dat wij  besloten  om weer een wandeling 
te gaan maken  door het aantrekkelijke dorp Hollum. Ook waren wij nieuwsgierig waar we nog 
ansichtkaarten  konden kopen. Nee, de winkels waren dicht, geen nood we gaan ergens op een 
terrasje zitten en van de vakantie genieten. Bij rest. De Griffel  werden wij heel hartelijk ontvangen 
voor koffie, thee en wat lekkers. Smullen maar weer…… 
 
 
 
 
 
 

 
 
Even uitpuffen  na een wandeling  door Hollum.   Zomers weer  met een temperatuur van 26 
graden Celsius, hoort bij een vakantie op Ameland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Direct na de lunch gingen wij naar de haven van Nes voor een boottocht  met “De Zeehond “. 
Met een beetje geluk zouden wij  onderweg  zeehonden te zien  krijgen  op de zandplaten in de 
Waddenzee. En dat geluk hadden wij:  honderden van die leuke  beestjes  konden wij  van heel 
dichtbij  bewonderen. We moesten wel heel stil zijn, zei de kapitein, anders  schrikken ze van ons 
en verstoren wij de zeehonden. Wat een prachtig gezicht, zovele zeehonden. 
 
 

                      
                      
 

 
                    
                     
                   
 
 
 



                 
 
                Familie zeehond :  Lekker   van de zon genieten 
 
 
 
 

                  
                 Eentje  moet toch de wacht houden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
                 3   stoere en charmante  kapiteins  aan het roer :  Henno,  Anita  en Elly 
 
 
 
 

                  
                   
                  Heerlijk relaxen  en dollen op de boot met  Henno, Anita , Elly en Theo 
 
 
 



                   
                  Willeke en Arthur   genieten van het mooie uitzicht  nabij de zeehonden 
 
 
 
 

                   
                            
Kapitein Rob                                                en             Kapitein Remy 
 
                               
 



In onze logeerlocatie werd ook nog gekookt, eten klaargemaakt, voornamelijk  door begeleidster 
Hannie en zij werd daar vaak  geholpen door 2 aardige en behulpzame  vakantiegangers  
 
 
 
 
 
 

                
                   
:  
Hannie bereidt iets lekkers  voor                                 Willeke en Anita  helpen Hannie 
                                                                    
 
 

                             
                            Dat   ziet er echt  lekker  uit………… 
 



 
Maandag   29 mei:  
Het jutten zit de eilandbewoners in het bloed. Wat het jutten is ?    Welnu :   het verzamelen   van  
alles wat aanspoelt vanuit de zee, dat noem je “ jutten “. 
 
Daarom willen wij ook het Juttersmuseum Swartwoud  in Buren bezoeken om daar  tekst en uitleg 
te krijgen  wat het jutten precies  inhoudt, betekent. 
Bij binnenkomst kregen wij uitleg wat er allemaal te zien is  aan diverse voorwerpen   die allemaal   
werden  aangespoeld  op het strand. Vele  schepen die bij storm ladingen verloren bijvoorbeeld. 
 
                                  
       
           

                      
 
 

                                          
                    Willeke en Arthur  hebben  een ouderwetse hobbelpaard ontdekt 
                    Wie springt er nog achterop ? 
 
 



 
 
 
 

                   
                 In de stal  uit vroegere tijden ontmoeten wij nog enkele geiten 
 
 
 
 
 
 

                               
                               
  Deze storm mutsen  - sudwesters  genaamd -  staan Rob en Henno  goed, vindt je niet ?                   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
                               Henno  geniet van z’n  vakantiebiertje 
 
 
 
 
Na het bezoek aan het Juttersmuseum Swartwoude   even pauzeren op het terras van 
Café-Restaurant  De Driesprong in Buren 
 
 
 



 
 
 
 
Dinsdag 30 mei 
 
Wat we beslist niet wilden missen :  het Natuur Museum Ameland in Nes 
 
.. 
 

                 
                Tekst en uitleg door de gids bij het grote  zee-aquarium 
 
 
 
                                                                                          
 
 

                 
                Anita en Willeke op  de “ boerderij “ 
 
 



In de grote   expositie ruimte  ontdek je van alles,  een opgezette beer,  geraamtes   van 
Oerdieren die je zomaar een hand kunt geven,  zeehonden even aaien 
 
 
 
 
        

           
 
 
 
 

          
          
 
 
 

         
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
                        Rob, Anita en Hannie   onder de enorme geraamte van een potvis( walvis) 
 
 
 
 
 
 



 
Woensdag   31 mei  :   
 
De temperatuur zou  vandaag naar 30 graden Celsius  stijgen, dus  hebben wij  gezamenlijk 
besloten om naar het strand te gaan  bij  het plaatsje  Buren. Daar konden wij de  minibus heel 
dicht  bij het strand parkeren. 
 

                
 
          De  strand- rolstoelen  met extra dikke banden  worden in gereedheid gebracht 
 
 
 

                  
                
               Op naar het strand   richting Waddenzee. 
 



 

                           
                          De 4 dames  aan het genieten 
 
 
 

                   
                          
                                                              strandplezier 
   

                
 
          
 



 
 
 
 

                   
 
 
 
 

        
                      



 

                      
 
 
    
 

                     
 
                   Willeke  en Remy :  strand tennis.   Dat kunnen ze goed, hoor ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De politie is onze beste vriend   en wilde best met ons op de foto,  lekker stoer  ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Donderdag 1 juni 
 
Het mooie weer blijft aan  en vandaag maken wij een huifkartocht  over het  grootste gedeelte van 
het   eiland.  Een huifkar  getrokken door 2 sterke paarden. 
We werden vlak voor onze deur opgehaald door  briesende paarden, ze hadden er zin in, dat kon 
je zo zien  en horen. 
Eerst richting zee, het strand op. Daarna  door de duinen richting   de rood/witte   vuurtoren van 
Ameland.  Wat een mooie tocht, de zon scheen  en een  frisse  lichte  zeewind, wat wil je nog 
meer  wensen op je vakantie…. 
 

           
 

                
 
            De koetsier  vertelde  onderweg heel veel over  Ameland: hoe de mensen  nu en vroeger 
            leven, omgingen met elkaar. Hoeveel toeristen per jaar komen .en nog veel meer…. 
             



             
        

                             
                                                                                                               
                           Hop paardjes hop, paardjes in galop…. 
 
 
 



 
Gezellig zo met z’n allen  in de huifkar, genieten van het mooie Ameland 
 
 
 
 
 
 

                    
                  Na  zo’n  huifkartocht  is het heerlijk  even bij te komen op  het  terras 
                   
 
 
 



Vrijdag   2 juni 
 
De Ameland vakantie is voorbij. 
Wij gaan  vandaag weer huiswaarts. 
12.30  uur op de veerboot naar Holwerd op het vaste land 
Het was een fijne vakantie met mooie  herinneringen. 
Tot  ziens en misschien  tot de volgende keer. 
 
 

       
 
 

       
 
 
 
 

     
 

 
 
  
 
 
 



 
 
 

             
 
 

                      TOT  ZIENS  MOOI         A M E L A N D 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 


